
Aethelstan van Engeland (ca. 895-939) 

 

 
Aethelstan van Engeland 

 

Angelsaksische koning van Wessex en Mercië.  

 

Aethelstan werd rond 895 na Christus geboren als zoon van koning Eduard de Oudere en kleinzoon van Alfred de 

Grote. In 924 of 925 volgde hij deze op als koning. Voor het eerst werd er een koning gekroon op de King's Stone 

in Kingston upon Thames. Hij wordt wel gezien als de eerste koning van Engeland.  

 

Aethelstan van Engeland behaalde grote overwinningen op de Denen en wist het rijk zo flink uit te breiden. In 927 

nam hij York in ten koste van de Denen. Daarnaast lijfde hij onder meer delen van Wales en Cornwall in. In 934 

viel hij Schotland binnen. Hierop werd een coalitie van Schotten, Welshmen en Vikingen gevormd die het 

gezamenlijk tegen Aethelstan wilde opnemen. Aethelstan versloeg deze coalitie tijdens de Slag bij Brunanburh in 

937.  

 
Graftombe van Aethelstan van Engeland 

Op het gebied van de wetgeving was Aethelstan eveneens actief. Hij liet oude wetten optekenen en vernieuwen 

en liet voorschriften voor de geestelijkheid vastleggen.  

 

Aethelstan van Engeland overleed op 27 oktober 939 en werd begraven in Malmesbury Abbey. Hij werd 

opgevolgd door zijn halfbroer Edmund I van Engeland 
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